
Vraag 1
Herken je bij jezelf of anderen dat iets voor de één niet eng lijkt, maar voor de ander wel? 
Hoe ga je daarmee om?

Deze vraag nodigt uit tot reflectie over persoonlijke angsten en het begrip voor de angsten 
van anderen.

Vraag 2
Zie je wel eens dat anderen bang zijn voor iets kleins of onschuldigs, net zoals de olifant? 
Hoe kun jij hen helpen begrijpen dat hun angst misschien niet zo groot is als het lijkt?

Deze vraag moedigt de lezer aan om na te denken over hoe ze situaties bij anderen herkennen 
en hoe ze empathie kunnen tonen.

Vraag 3
Is er iets waar jij zelf bang voor bent, ook al lijkt het voor anderen misschien niet zo eng? 
Hoe ga jij om met die angst?

Deze vraag moedigt de leerling aan om na te denken over hun eigen angsten en hoe ze daarmee 
omgaan, net zoals de leeuw in het verhaal.

Vraag 4
Kun je een moment herinneren waarop jij jezelf stoer of dapper voelde, ondanks een angst? 
Wat kun je doen om je angst minder groot te laten lijken?

Deze vraag nodigt de leerling uit om na te denken over een situatie waarin ze hun eigen angsten 
hebben geconfronteerd en welke kracht ze hebben gevonden om ermee om te gaan.
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